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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

Bijzondere vieringen in mei 

• Zaterdag 4 mei: zoals altijd begint de gemeentelijke dodenherdenking op 4 mei met een oecumenische 
dienst in het klooster. De viering duurt van 19.00 tot ca. 19.30 uur, waarna er (voor wie wil en kan) een 
stille tocht is naar het oorlogsmonument bij de Eyserlinde. Hartelijk welkom! De Kringviering om 19.00 
uur vervalt deze zaterdag. 

• Weekend 4/5 mei: Amnesty-weekend. We ontsteken de Amnesty-kaars voor student King Mwamisyo 
uit Congo, die vijf jaar in de cel zit omdat hij kritiek uitte op het leger en de politiek. Er zijn adresgege-
vens van hem beschikbaar zodat u hem een groet ter bemoediging kunt sturen. 

• Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag; we gedenken hoe Jezus voor het laatst verscheen aan zijn leer-
lingen en daarna naar zijn Vader in de hemel ging. Er is een eucharistieviering om 9.00 en 11.00 uur. 

• Donderdag 16 mei: feestdag van St. Johannes Nepomucenus, oudste patroon van de kloosterkerk. Er is 
een eucharistieviering om 8.00 uur ‘s morgens. 

• Weekend 18/19 mei: Pinksteren, viering van de komst van de Heilige Geest. In de viering van 11.00 uur 
zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem. In deze viering doen twee kinderen hun Eerste Communie: 
Thijmen en Mirre. Voor de kinderen is daarom tijdens het eerste deel van de viering een kinderneven-
dienst. (Diezelfde middag doet nog een kindje de communie in onze kloosterkerk: Robina). Aan alle drie 
deze kinderen: van harte gefeliciteerd! 

• Maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag. Zoals alle grote feesten van de kerk, duurt Pinksteren twee da-
gen. Er is op Pinkstermaandag een viering om 9.00 uur en 11.00 uur. 

Elke donderdag om 12.00 uur is er een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. 
 

Pinksteren 

Pinksteren is een wat ongrijpbaar feest, een feest dat – wellicht daardoor - niet zo tot de 
verbeelding spreekt. We vieren de komst van de Heilige Geest; dat is de onzichtbare, 
maar toch voelbare en werkbare aanwezigheid van Christus in onze wereld. Jezus be-
loofde die Geest aan zijn leerlingen toen Hij na zijn verrijzenis voor het laatst aan hen 
verscheen en definitief naar zijn Vader in de hemel ging. Hij noemde de Geest ‘de troos-
ter en helper’. Voelt u die Geest wel eens? Merkt u dat Ze er is? Het is soms ook een 
kwestie van er aandacht voor hebben. Als je ogen en oren open houdt voor het goede in 
de wereld, dan kun je Haar soms ervaren. 
 

Week van de Nederlandse Missionaris (WNM) 

Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus beginnen om zijn boodschap uit te dra-
gen. Pinksteren is daarom ook het feest van de missionarissen, de mensen die de Blijde Bood-
schap uitdragen en verspreiden over de wereld. In woord en daad! De ‘Week Nederlandse Mis-
sionaris’ steunt al vele jaren missionarissen en missionaire werkers. Ze steunen hen met kleine 
donaties op hun werkplek in het Zuiden en zorgen ook voor aanvullende voorzieningen bij ver-

lof in Nederland. Ze kunnen dat alleen met onze hulp, vandaar de deurcollecte met Pinksteren voor de 
WNM. Er liggen folders in de kerk met voorbeelden van het werk van de WNM. 
 Na alle vieringen in het pinksterweekend is er een deurcollecte voor de Week Nederlandse Missionaris. U 
kunt de WNM ook rechtstreeks steunen op rekeningnummer NL30RABO 01712 11111 t.n.v. WNM Den Haag. 

http://www.kloosterwittem.nl/


Opbrengst Vastenactie 

Opbrengst van de Vastenactie 2024 in Klooster Wittem was € 1925,82. Dit is inclusief het geld dat voor de 
Vastenactie werd overgemaakt naar de rekening van het klooster, maar exclusief geld dat mensen recht-
streeks overmaakten naar de Vastenactie. De Vastenactie vroeg dit jaar aandacht voor arme boeren en 
boerinnen in Zimbabwe, mensen die het extra moeilijk hebben vanwege zowel droogte als overstromingen, 
als gevolg van klimaatverandering. Allen die hebben bijgedragen: hartelijk bedankt! 
 

Ontdekkingstocht voor kinderen of jongeren door het klooster 

In de meivakantie is er op twee dagen de mogelijkheid voor gezinnen (of algemener: groepjes van volwas-
senen met kinderen/jongeren) om rond te kijken in kerk en klooster, onder leiding van een deskundige gids. 
Verschillende ruimtes worden bezocht en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Tussendoor is er een 
pauze met koffie/thee of limonade met iets lekkers. Stap in de wereld van Klooster Wittem! 
 De gezinsontdekkingstocht is op donderdag 2 mei en dinsdag 7 mei, beide van 10.30 tot ca. 12.00 uur. 
Deelname kost 10 euro per gezin/groepje. Graag opgeven: 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl  

 

Tentoonstelling van oude liturgische gewaden 

Van 27 april tot 10 mei is in Scala een tentoonstelling van oude liturgische gewaden. Ze worden niet meer 
gedragen in deze tijd, maar zijn de moeite waard om eens goed te bekijken: vele zijn gemaakt van speciaal 
geweven stoffen en voorzien van geborduurde afbeeldingen vol betekenis. 
 De tentoonstelling in Scala is alle dagen toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur (maar op 4 mei wordt ze even 
weggehaald, in verband met de viering van dodenherdenking). Toegang is gratis. 
 

Dag van de Pelgrim 

Op zaterdag 11 mei is er een Dag van de Pelgrim: ’s morgens is er gelegenheid om mee te 
doen met een SPV-pelgrimswandeling van ca. 8 km in de omgeving van het klooster (vertrek 
om 10.30 uur), ’s middags (14.00 uur) is er een lezing over een ongewone pelgrimstocht: Ralf 
Bodelier (afkomstig uit Lemiers) vertelt over de ’omgekeerde kruistocht’ die hij een paar jaar 
geleden maakte: hij wandelde van Jeruzalem naar Bouillon, de plaats in Wallonië waar in de 
Middeleeuwen de eerste kruistocht vertrok. Ralf vertelt over zijn ontmoetingen en ervaringen onderweg. 
 U kunt alleen deelnemen aan de wandeling of alleen aan de lezing, of aan allebei. De wandeling is gratis 
en opgave daarvoor is niet nodig; de lezing kost € 7,50 en daarvoor wel graag opgeven: bij de receptie, 043 
4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Zingen met Maria 

Aan het einde van Mariamaand mei is er gelegenheid om samen Marialiederen te zingen in de Klooster-
kerk.  De liederen worden afgewisseld met af en toe een gebed of tekst over Maria. U bent hartelijk welkom 
op woensdagmiddag 29 mei van 14.00 tot 15.00 uur, of u nu goed of slecht kunt zingen. 
 Opgave kan via de receptie van het klooster: tel. 043 450 1741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Mei is de maand van de Eerste H. Communie en het Vormsel. U vindt in de kloosterboekwinkel speciale 
communie- en vormselkaarten en er is een thematafel met suggesties voor als u een boek cadeau wil 
doen aan een communicantje of vormeling. 

 Op 4 en 5 mei staan we stil bij hen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding. Er is 
een thematafel met boeken hierover. 

 Op de zaterdag van Pinksteren, 18 mei, om 14.00 uur verzorgt oud-gouverneur Theo Bovens de Pink-

sterlezing, met als titel ‘bijstaan of bijstand?’ U kunt nog kaarten reserveren voor € 10,-: tel. 043 
4501741 of info@kloosterwittem.nl 

 De Wereldwinkel geeft in mei een speciale ‘opruimingskorting’ op sieraden: 20%. Zilveren ringen of 
oorbellen uit onder andere Nepal en Mexico. Of colliers van mooie kralen, vooral uit Noord-Afrika. Maak 
er gebruik van! En u steunt de makers, want zij krijgen altijd een eerlijke prijs voor hun producten. 

 Op Hemelvaartsdag en tijdens de Pinksterdagen is de winkel gewoon open van 9.00 tot 17.00 uur. 
 Via de webshop www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt u 24 uur per dag boeken bestellen of reserve-

ren. Wekelijks wordt de website ververst met de nieuwste boeken. 
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/
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